
Martien van Vliet, 1949 

Zijn wie we zijn, gedraaid hout, 2012 

Martien van Vliet stelt de veelzijdigheid van kennis aan   

de orde. “wat kunnen we weten” 

De kennis op waarneming “empirisme” is zintuigelijke 

kennis.  

De kennis op denken en rede “rationalisme” vind haar 

basis in de wetenschap. 

De heersende moraal zien, begint met de zintuigelijke 

aanschouwing zoals die zich aan ons voordoet. Die 

ordenen zich tot ruwe indrukken in ruimte en tijd. 

Ons verstand verbind de voorstellen tot oordelen. 

Het object verbeeld dat zintuigelijke kennis niet zonder 

rede kan en andersom. De buitenste bol stelt de ratio  

voor met een stip op de horizon.                                          

De daarin opgesloten bol, met veelzijdige kleuren hout,  

de empiristische kennis.                                                        

Het object staat op een schaalvorm die alle richtingen 

verbeelden die er zijn, en houd de mensheid en wereld   

in stand. 

Svp, dit object niet aanraken 

Martien van Vliet, 1949 

Perspectief, gedraaid hout en houten boek, 2011 

Martien van Vliet stelt dat beleid bestaat uit zaken in 

perspectief zien.  

De ontdekking van de boekdrukkunst in 1456 is de 

belangrijkste ontdekking om  beleid te delen. 

Perspectief kijkt terug op ons verleden maar ook vooruit. 

Waar lijnen elkaar kruisen op de horizon verbind dat 

kennis en standpunten. Daar ontstaan nieuwe  ideeën die 

antwoord geven op vragen.  

Het object verbeeld een boek waarin het perspectief is 

opgenomen. Het object op het boek het mensbeeld die 

vrij kan bewegen maar wordt behoed tegen vallen door 

verbinding met het verleden en de wil om morele 

vraagstukken op te lossen. Dat om te streven naar 

verandering omdat de wereld incompleet is.  

En het voetstuk is een toevallige bijkomstigheid. Stevig en 

zichtbaar in donkere tijden en bestand tegen een stootje. 

 

Svp dit object niet aanraken 


